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De riante villa, de dure bolide, de luxe vakanties – 

Harm Slomp had ze als CFO van Kwik-Fit Europe 

allemaal. Dat hij ook al vanaf zijn 21ste heilsoldaat 

was, zegt iets over de weegschaal die voor Slomp 

soms lastig in balans te houden was. In 2003 gaf 

een telefoontje van Wim van der Harst, toenmalig 

Commandant van het Leger des Heils, de doorslag. 

Slomp maakte een keuze die zijn leven compleet 

veranderde en werd er financieel secretaris. In 

2013 volgde het ultieme commitment: hij werd 

heilsofficier, waarmee hij zich levenslang verbond 

aan de missie van het Leger des Heils en het recht 

om te kiezen waar en hoe hij zijn leven leefde 

opgaf. De vergoeding? Een dienstwoning en 

leefgeld (mocht het u boeien: ten opzichte van zijn 

Kwit-Fit-dagen leverde Slomp en passant 90 

procent van zijn salaris in). Zijn eerste posting 

bracht Slomp en zijn echtgenote – eveneens 

heilsofficier – naar Tanzania. Inmiddels is hij door 

de rangen opgeklommen tot kapitein en 

bestuursvoorzitter, zonder één dag spijt. Het Leger 

des Heils is één van de grootste zorg- en 

welzijnsorganisaties in Nederland, met ruim 7.000 

betaalde medewerkers en duizenden vrijwilligers. 

De hulp neemt talloze vormen aan, van soepbus 

tot buurthuiskamer, van daklozenopvang – een 

groeiend probleem, vooral onder jongeren en 

arbeidsmigranten, ziet Slomp – tot verpleging bij 
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mensen thuis, van arbeidsreïntegratie tot 

noodhulp. Zonder oordeel maar met compassie én 

een prachtig pragmatisme. Een ‘klein’ voorbeeld 

van dat laatste: na de overstroming in 2021 toog 

het Leger naar Limburg met bussen vol mensen, 

schoonmaakspullen en waterstofzuigers. En dan 

vervolgens gewoon aanbellen in de getroffen 

straten: “Zeg het maar, wat moet er gebeuren?” 

Veel – zo niet alle – organisaties die figureren in 

De Dikke Blauwe hebben een slogan. Die van het 

Leger des Heils luidt ‘Doen wat we geloven’. Slomp 

doet wat hij gelooft.
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